
als je hart verdrietig is

en je weet niet hoe nu verder

draag je pijn dan niet alleen

want troost zit in een lief gebaar

of in een vriendelijk woord

van mensen om je heen

je leven wordt een beetje lichter

zodat je stapjes zetten kunt

langzaam aan en één voor één
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