
‘De verhalen  
brengen mij dichter  

bij de mensen’

REBEKKA SCHRIJFT OVER HAAR  

BUREN IN ‘DE VERHALENFLAT’
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zit je wel eens even? 
zomaar

alleen te zitten
met je ogen dicht

 
en luister je dan? 

weleens
naar de ademhaling 

van je leven
 

en bedenk je dan? 
hoe bijzonder het is

dat je er bent
dat jij het bent
de moeite waard

 
ik wel 
soms
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