
Ga je mee,
 naar binnen?

Horen
waar je hart voor klopt

Lach!

- Irene van der Kooi -

Als jouw hart gebroken is
Je niet anders kan dan huilen

Richt je hoofd naar Mij omhoog
Kom dan bij Mij schuilen

Doe het niet op eigen kracht
Ik wil zo graag voor jou strijden

Ik wil jou vangenIk wil jou vangen, voordat je gevallen bent. 
Je verlossen uit jouw lijden

Leg je twijfels bij mij neer
In ruil voor zekerheid en kracht

Ik wil dat jij gelukkig bent
Dat je straalt en dat je lacht

oh, zoete liefde

waar ben je nou

ik verwelkom je van harte

want mijn geluksthee

wordt op smaak gebracht

door jouw aanwezigheid
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regen

druppels op het blad

groen en transparant

kunst in het klein

zomaar    
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