SCHRIJEFSTER UIT DE
BLOEMENBUURT

Buurtbewoonster Anna de Swart houdt van de natuur
en van de stilte. Ze heeft een grote passie voor taal

en boeken en ze schrijft gedichten - door haarzelf
versjes genoemd.

In haar eerste boek Briefjes in je broodtrommel neemt ze
je mee langs de vier seizoenen.

Als kind vond Anna regelmatig bemoedigende briefjes
van haar moeder in de broodtrommel. Nu zet ze zelf
haar gedachten op papier om anderen te bemoedigen.
Stilstaan, op adem komen, onthaasten, maar ook
bezinnen, verwonderen en verbinden, het zijn allemaal
woorden die van toepassing zijn op Briefjes in je
broodtrommel. Anna wil de lezer positieve woorden
meegeven in de vorm van toegankelijke gedichten en
korte overdenkingen, woorden van leven die zegenen,
die troosten, die inspireren.

Dit boek is voor jou als je samen met God door het leven
reist of als je het pad naar Hem graag wilt terugvinden.
Maar eigenlijk is het voor iedereen die op zoek is

naar bezinning en balans. Het mooi vormgegeven
geschenkboek waarin tekst en illustraties hand in hand
gaan, kost € 15,99 en is in de boekhandel te koop en via
www.annadeswart.nl.

Briefjesinje
broodtromme

Levensvrede voor elk seizoen

Koop je het rechtstreeks via Anna dan kan ze je boek
signeren, eventueel met een door jou gekozen tekst.

Je boek laten signeren kan ook op vrijdag 8 september
tijdens de boekpresentatie in boekhandel Bijbel-In,
Schoutenstraat 15 in Hilversum. Je bent van harte

welkom vanaf 15:30 uur. Het zou fijn \ t

zijn als je laat weten of je komt. Je kunt
versjes@annadeswart.nl.
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je (tot uiterlijk 5 september) opgeven via
wie ben je

diep vanbinnen
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