In deze roman word je meege-
sleept in het leven van scheikun-
dige Elisabeth Zott in de jaren
vijftig. In die tijd wordt haar werk
niet serieus genomen. Ondanks

dat weet ze als alleenstaande
moeder haar onderzoek voort

te zetten, door haar keuken in
een laboratorium te veranderen.
Liefde, feminisme, humor en een
vleugje absurdisme; alles komt
aan bod in dit indrukwekkende
en toch luchtige verhaal. (HZ)
Lessen in chemie, Bonnie Garmus,

Boekerij

Papa en mama zijn
gescheiden

Niet nieuw, wel ontnuchterend
om van zes kinderen te horen
hoe ze de scheiding van hun
ouders hebben beleefd: hoe

ze de ruzies van hun ouders
probeerden te stoppen; hoe het
nieuws over de scheiding aan
hen werd meegedeeld; hoe het
is om in twee huishoudens te
leven. Maker Laura Kors brengt
het in openhartige gesprekken
met deze kinderen dichtbij.
Leerzaam.
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‘ Anna de Swart
Brichesinje schreef Briefjes in je
braodmommel broodtrommel, een
blader- en kijkboek

met versjes over alle
facetten van het leven,
gecombineerd met
overdenkingen en mooie
illustraties.

Hoe ontstond dit boek?

‘Een tijd geleden stuurde ik mijn man chat-
berichtjes, zinnetje voor zinnetje. Het leken
wel kleine gedichtjes. |k ben steeds meer
van deze versjes gaan schrijven en begon
ook met het uitbrengen van een nieuwsbrief:
versjes met een beeld en een korte overden-
king. Die vormen eigenlijk de basis van het
boek. Het leuke is dat mijn man, die grafisch
vormgever is, de illustraties heeft gemaakt.

Welke boodschap wil je

uitdragen met het boek?

‘k vind het belangrijk dat we rustmomenten
creéren, even stilstaan en de tijd nemen voor
onszelf, vody God, voor de ander. Met dit
boek doe ik een poging om daarbij te helpen.
Tijdens het schrijven heb ik vaak ervaren dat
de juiste woorden me gegeven werden, en ik
hoop dat ze de lezer ook mogen troosten en
inspireren.’

Heb je zelf een favoriet versje?

‘Een versje gaat over vriendschap. Dat is
extra kostbaar, omdat het over een goede
vriendin van me gaat. lk denk dat je favoriete
versje ook steeds verandert. Het boek is ver-
deeld in vier seizoenen, omdat je leven soms
als lente voelt, soms als een donkere winter.
Voor ieder seizoen zit er wel iets tussen. Het
laatste versje heet “lk zie jou”, omdat ik de
lezer toewens dat je dat altijd ervaart, welk
seizoen het ook is.’
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